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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

De LETS-vrijwilligers verdienen elke dag waardering, maar in maart,
tijldens de week van de vrijwilliger werden sommigen nog wat meer in de
spotlights gezet. Allereerst alle kernleden, want zonder trekkers is er
geen LETS. De inzet, passie, het enthousiasme en het
doorzettingsvermogen van de kernleden van elke LETS-groep maken
het verschil. Bedankt voor jullie werk en energie!

LETS Vlaanderen zette de LETS-pioniers extra in de kijker. In 1994
startten Karin Nolmans en Jo Huylebroeck de eerste LETS-groep van
Belgié op, jawel, LETS Leuven. Karin en Jo zijn nog steeds lid. Bedankt
voor jullie engagement!
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Antwerpen blazen dit jaar
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De jaren daarop volgden LETS-groepen in Begijnendijk, Gent,
Antwerpen en Turnhout. Intussen zijn er meer dan 30 LETS-groepen in



Vlaanderen waar mensen elke dag aan een warme samenleving
bouwen.

Via deze link kom je meer te weten over LETS VLAANDEREN.

LETS BRUNCH

Op zondag 13 april ging onze langverwachte brunch door op de
Natuur.hoeve in Wijgmaal. Het tijdstip bleek wat ongelukkig:
verschillende letsers waren op vakantie en het was bovendien Europees
kampioenschap marathon in Leuven waardoor we goed moesten
puzzelen of iedereen wel tot in Wijgmaal geraakte. Desondanks waren
we met een mooi groepje.

De dag startte met een kruidenwandeling met gids Hadewijch, oud-
Letster. Werkelijk overal in de natuur vind je eetbare kruiden. Met de
uitleg van Hadewijch, aangevuld door tips van Chris De Ceuster kregen
we massa's informatie.

Alle tips en recepten vind je in bijlage bij deze nieuwsbrief.

Daarna volgde de veiling in de koestal.

En we sloten af met de traditionele potluck in de schuur, met soep
gemaakt door Chris, Anne VW, Noor en Kathleen, en daarna een heerlijk
dessertenbuffet.


https://www.letsvlaanderen.be/over-ons

Het vilten bloemenboeket werd door Marieke Verbiest doorgegeven aan
Lin Verbelen, voor haar jarenlange inzet voor Lets.

Lin was heel blij met de nominatie van het vilten bloemenboeket.

Nieuwsbrief samengesteld door Annemie Debruyne



